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Op weg naar… 
 

 
 

De begraafplaats van Blankenberge op 
kindermaat. 
 
Wandeling op de begraafplaats van Blankenberge met vragen en antwoorden. 
Voor nieuwsgierigen. 

 
 
Scharebrugstraat 114 
8370 Blankenberge 
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Weten jullie dit?... 
 
 
 

 
 
 
De begraafplaats van Blankenberge werd in gebruik genomen rond 1911 

(1) Hoeveel jaar is dat geleden?  

 
 
Het kerkhof lag rond de St-Antoniuskerk. 

(2) Kan je deze kerk terug vinden op het plan van Blankenberge? 
 
Lang geleden werden mensen begraven in of bij de kerken, midden in de stad. Vandaar 
misschien ook de naam kerkhof, terwijl we nu spreken van begraafplaats. Op een bepaald 
moment vonden de inwoners van Blankenberge en de toeristen het niet meer hygiënisch en 
ook helemaal niet aantrekkelijk een begraafplaats in het centrum te hebben. Er werd 
gekozen buiten de stad een begraafplaats aan te leggen. Sommigen moesten daar toen eerst 
heel erg aan wennen. De stad is nu weer om de begraafplaats heen gegroeid. 
 
 
Soms vermijden mensen het woord 'doodgaan'. Ze verdoezelen het en gebruiken 
uitdrukkingen of een omschrijving zoals’ de pijp uitgaan’. 

(3) Heb jij ook al eens zo'n uitdrukking gehoord? 
 
 
 
Een begraafplaats is ook een beetje een museum. Het vertelt iets over ons verleden, de 
geschiedenis en misschien onze familie. Er zijn zeker nog veel oude graven. Aan de omvang 
van een graf bemerk je hoe belangrijk iemand moet geweest zijn. Maar ook een familie- 
drama, ongevallen en oorlogen zijn nooit ver weg. 
Iedereen denkt ook niet op dezelfde wijze over dood en begraven en wat is crematie nu ook 
alweer.  
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We hebben ook oog voor de fauna, flora en geluiden op de 
begraafplaats. 

 

 
De begraafplaats is een rustplaats voor mens en… dier. 
 

 
 
De begraafplaats is eigenlijk ook een mooie grote tuin. Bomen en planten zijn belangrijk voor 
een sfeervolle begraafplaats en groen is eveneens de kleur van de hoop.  
Hier is zeker ook veel leven te vinden. Voor wie rondkijkt tenminste. De meest opvallende 
dieren zijn vogels. Soms broeden die zelfs op de begraafplaats. Voor de vele insecten is  het 
een geschikte plaats om aan voedsel te geraken en te nestelen. De vele planten lokken 
sierlijke vlinders .Ook leuk zijn de katten die je tegen komt 
Het kost de stad echter bergen werk om hier alles netjes te houden nu er geen 
onkruidverdelgers meer mogen worden gebruikt. Veel handwerk zoals harken, frezen, 
branden is nodig om het gevecht tegen onkruid te winnen. Dit alles kan je zien tijdens de 
wandeling, maar nog iets om te onthouden: Er worden hier regelmatig mensen begraven. Je 
moet je op een begraafplaats gedragen, want je kan personen tegenkomen die erg verdrietig 
zijn. 
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Niet alleen wanneer we blij zijn en gelukkig, zijn bloemen een mooi middel om gevoelens uit 
te drukken. Ook bij verlies en rouw helpen bloemen iets te zeggen zonder woorden. 
Groenblijvende planten zoals klimop en hulst zijn symbool van eeuwig leven en worden zeer 
veel aangeplant op een begraafplaats. 

(4) Lukt het jullie deze planten hier terug te vinden?  
 

 

 
 
Aan de oude zijmuur van de begraafplaats en tussen de graven vinden we vele struiken, 
bloemen en planten terug. De planten hebben dikwijls een symbolische betekenis. 
Voorbeeld viooltjes (Pensées in het Frans) betekenen dat we de overledenen niet vergeten. 
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Het groen springt je tegemoet, een aangename rust komt over je.

 
Een boom stond in de oudheid in hoog aanzien. Hier siert een mooie treurwilg de omgeving. 
Een treurwilg heeft iets treurig. Treuren om de overledenen. Maar het is ook een aanzet om 
de milieu- en klimaatkaart te trekken. 

(5) Zou je deze mooie boom hier weten staan? 
 
Een begraafplaats wordt elk jaar bij de traditionele herdenking van de doden begin 
november een ware bloementuin. 
(6) Met welke planten komen de mensen dan vooral rond Allerheiligen de graven opfleuren? 
Zoek een foto van dergelijke bloemen of teken er maar een. 
 
 
 

(7) Kan je iets vertellen over Allerheiligen? 
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Oude graven hebben soms zoals hier grote witte stippen, dit zijn geen uitwerpselen van 
vogels maar korstmossen die zich vasthechten op steen. Ze ontstaan onder invloed van licht, 
vocht en schimmels. Ze vertellen iets over de luchtkwaliteit. Eigenlijk zijn ze een aanwijzing 
voor een gezonde omgeving. 
 
Ook mossen zijn talrijk aanwezig op een begraafplaats. 

 
 
 
 
 
Waarneming 
 
Zoek zelf ook enkele mooie voorbeelden van mossen of korstmossen en voel 
je het verschil? 
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Symbolen zijn hier ook nooit ver weg 
 
Symbolen zijn een middel om iets uit te drukken waar woorden of tekst tekort schieten. Het 
zijn betekenisdragers. 
Je kent zeker deze veelgebruikte symbolen hier afgedrukt. 
 

(8) Verbind deze symbolen door een pijltje met hun betekenis. 
 
 
Geluksbrenger, teken van liefde, beschermt en brengt geluk, we zijn tegen 
pesten. 
 
 
 
 

     
 
 
 
   

 
 

 
 
 

(9) Maar kunnen jullie ook zelf enkele symbolen uit het dagelijkse leven 
opsommen? 
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Voor de dood bestaan ook symbolen. 
 
Zeer lang geleden gebruikten de mensen allerlei symbolen om het leed te verzachten. 
Het beeld van de dood die gewapend met een zeis de levensdraad door maait kennen we. 
Hier een paar voorbeelden. Doodshoofd, Vleermuis, pietje de dood 
 

 
 

 

              
 
 
 
 

(10) Zoek op de begraafplaats enkele symbolen en woordjes die verwijzen 
naar de dood. 
 
 
 
 
 

(11) Welke symbolen zijn jullie tegen het lijf gelopen? Wat sprak jullie aan ? 
Wat heb je ervan onthouden ? 
 
 
 
 
 
(Op de laatste bladzijde staat de uitleg van enkele symbolen en afkortingen die we hier op 
de begraafplaats kunnen vinden). 
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Hier start onze wandeling. 
 
 
Hoe vinden we de weg op de begraafplaats? 
Op het plan op pagina 21 zie je de nummers van de graven ( 1 tot 12 ) die wij bespreken. De 
antwoorden op onze vragen vinden jullie eveneens helemaal achteraan. 
 
 

 
 

Graf Dumon (1) 
Victor Dumon moet een zeer belangrijke persoon zijn geweest aan de omvang van de 
grafzerk te zien. Deze man werd begraven met een heuse begrafenisstoet op 2 februari 1923 
met een ceremoniemeester en lijkdrager. Victor Dumon was een zeer sociaal bewogen 
ondernemer die veel realisaties op zijn naam had: aanleg van de strandhoofden, de rotonde 
in Wenduine, het zeekanaal Brussel – Schelde 
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Graf Julienne (2) 
Kindergrafjes zijn vaak kruisjes of een rechtopstaand zerkje want het is moeilijk een 
kindergrafje met een koude steen te bedekken. Vaak worden ze versierd met 
Disneyfiguurtjes, poppen, speelgoed en parels. 
Geen gewoon graf hier voor de kleine Julienne wel een trommel met zinken wand op een 
onderplaat en aan de bovenkant glas. Daarin bevinden zich bloemen en/of andere 
voorwerpen. In Blankenberge waren er twee graftrommels. Beiden werden hersteld: de ene 
werd terug geplaatst op dit kindergrafje de andere heeft een onderkomen gevonden in het 
lapidarium 
 

(12) Hoe oud is Julienne geworden ?  
(13) Zoek de betekenis van de afkortingen op het kruisje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als een graf  met zeer mooie versiering verwijderd wordt 
(zoals dit bloemstuk hieronder) wordt het keramiek 
overgebracht naar het Lapidarium. 
In Blankenberge is het lapidarium een plaatsje rechts 
achteraan in de Sint - Rochuskerk. 
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Ereperken(3) 
Probeer de vier ereperken te vinden met het plan ( en ja er zijn er vier). 
 
Ereperk  1( 3 a): militairen gesneuveld tijdens wereldoorlog 1. 

(14) Hoeveel gesneuvelde Britse soldaten tel je? 
 
Ereperk  Moedersmart (3b): een aantal gesneuvelde militaire Blankenbergenaars uit 
wereldoorlog 2 vinden hier hun rustplaats. 

(15) Beschrijf de beeldengroep.  
 

(16)Verklaar de naam van dit perk en noteer de tekst van op het kunstwerk. 
 
Ereperk  2(3 c): internationale gesneuvelden uit wereldoorlog 2. Vraag naar het verhaal 
achter enkele gesneuvelden. 
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Graf Leander Vanbeveren (4) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Hier zien we het niet alledaagse graf van Leander Vanbeveren en zijn echtgenote Maria Van 
de Walle. Deze zerk is uniek omdat het volledig in hout is gemaakt. De man was 
gemeentesecretaris in Uitkerke, dus best een belangrijk iemand. Het graf is ondanks zijn vele 
jaren zeer goed bewaard gebleven. 
 

 (17) Hoe oud zijn deze mensen geworden? 
 

Leander Van Beveren: 

 

 

Maria Van de Walle: 
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Nieuwe vormen van begraven (5).  
 
Bij deze foto geen grafzerk, grafmonumenten of kruisjes maar een columbarium of 
urnemuur. 
 
 
Crematie of verassing is niet meer weg te denken in onze samenleving. 
Crematie bestond al in 1100 voor Chr. In de Romeinse periode kreeg het begraven de 
bovenhand. Later wordt het terug crematie. De katholieke kerk heeft zich lange tijd tegen 
crematie verzet maar moest zich in 1996 toch neerleggen bij deze evolutie 
 
 
In Blankenberge is er een strooiweide voor de as met een gedenkzuil met naamplaatjes. 
Daarnaast wordt vaak het columbarium gebruikt als bewaarplaats voor de urnen. Er is tevens 
een urnenveld waar de stoffelijke resten in een klein vierkanten zerkje wordt bewaard. 
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Graf Louis Monbaliu (6) 
 
 

 
 
 
 
Iedereen in Blankenberge en daar buiten kent de velodroom. Vader Alfons lanceerde het 
idee van een kindervelodroom op het strand, aanvankelijk aan de oostkant van de pier. Zijn 
zoon Louis zette zijn activiteiten verder. Zal na Thierry ook een vierde generatie deze 
uitbating verder zetten? 
 
 
 

(18) Waarom zou deze foto op het graf staan van Louis Monbaliu? 
 
 
 
 

 
(19) Vinden we op de begraafplaats nog voorbeelden terug waar het beroep 
van de overledene is afgebeeld? 
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Perk (7) 
In Blankenberge heeft men gekozen voor spreiding van de kindergraven in plaats van een 
aparte kinderbegraafplaats. Toch is hier een zeer speciaal hoekje voorzien voor hen. 
 
 

 
 
Op deze plaat zien jullie de figuur van een beer afgebeeld. 
De teddybeer neemt een heel belangrijke plaats in bij de meeste kinderen vandaar dat hij op 
de begraafplaats zeker niet mag ontbreken. De ballon stijgt op naar de hemel. 
 
Sedert 1991 is er bij de paddenstoelen ruimte voor het herdenken van kindjes die tijdens de 
zwangerschap overleden zijn en hier begraven liggen.  
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Graf van Frans Pillen (8) 
Het graf van Frans Pillen heeft een mooi gebeeldhouwd houten kruis van de hand van Omer 
Gielliet een Nederlandse pastoor beeldhouwer. De kunstenaar gebruikte dikwijls grillige 
vormen van eeuwenoud aangespoeld wrakhout voor zijn werken. 
 

(20) Welke symbolen worden hier zoal afgebeeld ? 
 
 
 
 

(21) Wat zou het beroep kunnen geweest zijn van Frans ? 
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Graf Georges Riemaker (9) 
 
 
 
 
 
 
 
Georges Riemaker geboren  
 
 
 
 
 
 
 

 

De kruisen op de kerken hier bij ons en de luster in het oude stadhuis zijn enkele werken van 

deze veelzijdige kunstsmid. 

 

Graf familie Dalle (10) 
 

 
 
Deze mooie dame staat op het graf van de familie Dalle – Vermeersch. Mijnheer Dalle heeft 
het prachtig bronzen beeld van een vrouw laten maken door een Italiaanse kunstenaar. Deze 
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mensen hadden een firma Verdal wat een samentrekking was van hun namen Vermeersch 
en Dalle. 
 

En ja dit is het 4de ereperk. Ereperk De Plicht (11): hier liggen slachtoffers, 

omgekomen tijdens het uitvoeren van hun werk. 
 

(22) Geef het beroep van enkele mensen die hier begraven liggen. 
 
 
 
 
 Vind je een verhaal achter een van deze gebeurtenissen? 

 
 
 
 
Graf familie Potier (12) 
 
 

 
 
 
Dit is de monumentale grafzerk van de familie Potier. Zij waren een familie van 
steenhouwers Hun vakkennis en dure machines werden dikwijls doorgegeven van vader op 
zoon.  
 

(23) Welke beroepen zijn zoal nodig op een begraafplaats? 



19 
 

QR code of informatica op de begraafplaats. 
 
Het internet is nu de plaats waar je mensen leert kennen maar ook wordt geconfronteerd 
met de dood. Er worden herdenkingssites opgezet voor een overledene. Afscheid wordt niet 
meer verstopt.  
 
Op de begraafplaats kan je nu ook meer informatie te weten komen over een overledene via 
een QR-code. De QR-codes (Quick Response-code), een nieuwe soort van barcodes die je 
kunt inlezen met je smartphone Je wordt er door verwezen naar een beveiligde digitale 
informatiefiche met filmpjes en foto's die meer vertellen over de persoon in kwestie. 
 
De QR-code kan ook aangewend worden om informatie mede te delen in verband met de 
begraafplaats of de reglementering 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ontwerp zelf een urne of beeld voor op de begraafplaats. 
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Toen de mens zijn sterfelijkheid is gaan beseffen, begon hij rond dat dode lichaam te dansen 
en te zingen ( bij ons is dit niet gebruikelijk) maar muziek, literatuur en beeldende kunsten 
zijn wel innig verbonden met leven en dood. Kunst troost zegt men. 
 
Ontwerp een graf voor …  een vriendje, familie, Bumba, popster, zanger, voetballer. 
Bedenk wat er op een graf aanwezig kan zijn. Wat kan je misschien nalaten op een graf. 
Hoe kan je een graf opfleuren ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dood in de taal. 
De dood komt vaak voor in onze taal. Er zijn verhalen, liedjes en gedichten over afscheid 
nemen of iemand missen. Veel mensen vinden het fijn om een gedichtje te schrijven of te 
lezen als ze verdrietig zijn. Misschien ken jij een versje, liedjes of verhalen..  
 
 
 
 
 
 
 
Schrijf de betekenis op van volgende zinnen: 
Liefde is sterker dan de dood. 
 
Tegen de dood is geen kruid gewassen. 
 
Op een dood spoor. 
 
Over de doden niets dan goed. 
 
De een zijn dood is de andere zijn brood. 
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Plan met de graven van de wandeling en ereperken (1 tot 12) 
 
 
 

 

 
1.Dumon 
2.Julienne 
3a.Ereperk 1 
3b.Moedersmart 
3c.Ereperk 2 
4.Vanbeveren 
5.Colombarium 
6.Monbaliu 
7.Perk kindergraven 
8.Pillen 
9.Riemaker 
10.Dalle 
11.Ereperk De Plicht 
12.Potier 
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Antwoorden: als er in de tekst vragen staan of opdrachten 
 

1) Ouderdom van de begraafplaats: 
2) Zoek de Sint – Antoniuskerk op een plan Blankenberge. 
3) Andere uitdrukkingen voor sterven zijn: Het hoekje omgaan, het loodje leggen, de 

kist ingaan, zijn kaarsje uitblazen, 
4) Groenblijvende planten zijn o.a. klimop, hulst, berberis, buxus en taxus 
5) Vindplaats treurwilg op het ereperk De plicht (nr 11) 
6)  Vooral chrysanten 
7) Drukte op de begraafplaats, bloemen 
8) Klavertje = geluksbrenger, Hart = teken van liefde, Stip it = stippen tegen het 

pesten, hoefijzer = brengt geluk 
9) Andere alledaagse symbolen, het plus en minteken, teken man en vrouw enz. 
10) Symbolen die verwijzen naar de dood: kruis, omgekeerde toorts, zandloper, 

vleermuis gebroken zuil, handjes die afscheid nemen. Zie ook blad hierna 
11) Afkortingen R.I.P.: rust in vrede, B.V.O.: bid voor ons. 
12) Julienne is 1 jaar geworden 
13) Betekenis afkortingen DOM aan god de beste, en RIP rust in vrede 
14) 10 jonge soldaten 
15) Beeldengroep van 3 vrouwen die treuren om verlies 
16) Moedersmart 
17) Leander 46 jaar en zijn vrouw 59 jaar 
18) Was de uitbater van de velodroom 
19) Vissers, reders, muzikanten 
20) Esculaap=afbeelding van slang die om stok kronkelt, zon en maan. 
21) Beroep Frans = dokter Esculaap verwijst naar dokterswereld. 
22) Politieagent, redder, soldaat 
23) Grafdelver, tuinier, beeldhouwer, begrafenisondernemer 
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Enkel symbolen die we hier kunnen vinden. 
 
De omgekeerde fakkel staat symbool voor het gedoofde leven 
Kruis is een christelijk symbool voor de dood. Het verwijst naar het kruis waaraan Jezus is 
gestorven 
Zandloper: staat voor de tijd die maar doorgaat 
Afgebroken zuil: deze staat symbool voor het einde van het leven 
 
Verder ook : 
Engel: contactpersoon tussen God en de mens. Boodschapper van God. 
Handen: verbondenheid tussen man en vrouw, maar ook afscheid van nabestaanden 
Palmtak: de overwinning op de dood 
Gesluierde urne: bedekken van het leven 
Beertje: troostknuffel voor bange momenten 
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De begraafplaats is een plaats van verdriet maar heeft ook mooie plekken en soms een 
zitbankje. Tijdens de zomer zoemt het van de bijen bij het bijenhotel en de grote 
bloemenweide. Wanneer de bloemen zijn uitgebloeid is het natuurlijk niet meer zo kleurrijk.  
 
Je kan hier stil zijn en wandelen. We hopen dat je nog eens terug komt! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Wil je meer weten over de toekomst van begraafplaatsen, zijn materialen ,fauna en flora, 

kunstenaars of bekende personen en hun verhalen onder leiding van een gids raadpleeg dan 

infopunt Toerisme, toerisme @blankenberge.be of www.vsb.be 

Uitgave Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge VZW 

http://www.vsb.be/

